
 
Dat was nog een leven man… 

 

 
Dat was nog een leven man, 

toen een treinbiljet nog ‘n coupon was 

en St.-Trond nog geen St.-Truiden 

en Walibi ? Ja,…de kermisfoor ! 

 

Dat was nog een leven man, 

toen de zee nog heel ver weg was 

en centiemen onze duiten 

en ‘s winters het heel hard vroor ! 

 

Dat was nog een leven man, 

toen de C.V. nog ‘n echte stoof was 

en klotten nog geen kluiten 

en de huisarts : den doktoor ! 

 

Dat was nog een leven man, 

Toen de schoen nog een klomp was 

En de WC : het huisje buiten 

en de gordijn nog een stoor ! 

 

Dat was nog een leven man, 

Toen een fiets nog ‘n vélo was 

en de badkamer : den pompbak buiten 

en de tiener nog zijn snotbel verloor ! 

Dat was toen een leven man… 
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Dat was nog een leven man, 

toen Anderlecht nog Jef Mermans was 

en koeken nog geen ruiten 

en een bord nog een telloor ! 

 
Dat was nog een leven man, 

toen een tiener nog een snotbel was 

en nog onbekend het Zuiden 

een percolater nog een moor ! 

 
Dat was nog een leven man, 

toen een pint nog een bok was 

en homo's zich nog niet uiten 

en een zanggroep nog een koor ! 

 
 
Dat was nog een leven man, 

toen 't brood enkel wit en grijs was 

en de kerken vol tot buiten 

en prei simpelweg een poor ! 

 
 

Dat was nog een leven man, 

toen er nog geen pedofiel was 

en Choux d' Bruxelles nog geen spruiten 

en elk dorp zijne pastoor ! 

 


